
Woensdag 14 juli 1915.

De schoolkinderen zingen allerlei rijmpjes, het eene zoo onhebbelijk als het ander :

"De koning in den zetel,

De keizer in den ketel."

Op 2 september '14 werd baron von der Golz benoemd tot Gouverneur General van België.

Sedert eenigen tijd is hij vervangen door Baron von Bissing, vroegere adjudant van
Kronprinz Friedrich-Wilhelm. Hij is geboren in 1844 en werd gepensionneerd in 1907. Bij
het uitbreken van den oorlog in '14 trad hij weder in werkzamen dienst.

Dat vergat ik vroeger aan te stippen.

Er wordt verzekerd dat de Keizer vijfhonderd duizend man van de russische grens heeft
weggetrokken om ze aan den IJser te brengen, ten einde kort spel te maken met den
weerstand der Bondgenooten.

Terwijl ik dit allemaal schrijf, weerklinken zacht, melodieus meeslepend, de toonen eener
klarinet — voorzeker uit een open venster — in de buurt, waar soldaten logeeren...

O, hoe vreedzaam-vredelievend als een wiegelied wil die muziek den geest in ruste
wiegen... Opzoekingen zijn gedaan in de bureelen van de socialistischen courant
"Vooruit." Op het tooneel van de maatschappij "Vooruit" mogen geen vertalingen van
engelsche, italiaansche of russische stukken vertoond, of geen redevoeringen om 't even
waar gehouden worden.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


